Figenwaarde in het collectief is heel laag geweest de afgelopen
eeuwen. Sinds mensen het besef zijn kwijtgeraakt dat ze onderdeel
uitmaken van het grote Goddelijke Geheel. De scheiding tussen mens
en natuur die door de kerk is veroorzaakt klinkt na met een echo
van gevoelens van onwaardigheid.

GEEN ENKEL WEZEN dat voortkomt uit God is onwaardig Geliefden!

De uitdaging waar jullie nu voorstaan is dat het menselijk lichaam,
dat al zoveel eewen onder deze gevoelens van minderwaardigheid
gebukt gaat, tijd nodig heeft en hulp nodig heeft in het belichamen
van de energie van waardigheid. Mijn werk met de priesteressen
van weleer is voornamelijk gericht op het belichamen van de
waardigheid die in andere tijden zo makkelijk werd gedragen door
de zielen die zich dienstbaar maakten aan waar ik voor stond (en
sta). Het opnieuw claimen van deze waardigheid die een ieder
toebehoort is belangrijk voor de balans tussen het mannelijke en
vrouwelijke op aarde. Want waar de meeste vrouwen aan de
buitenkant hun plek hebben ingenomen in de wereld, dragen velen
nog de echo van tijden waarin het vrouwelijke en alles dat het
vrouwelijke vertegenwoordigde werd vergruist.

Deze gebeurtenissen zijn nog steeds van invloed op hoe jullie als
collectief met Moeder Aarde omgaan. Eigenwaarde strekt veel verder
dan alleen het zelf. Uiteindelijk zijn jullie allemaal een, ook met de
aarde en is alles in je leven een alspiegeling van de liefde voor jezelf
ol het gebrek daaraan.



