


Het begon
met {

Een paar jaar geleden deed ik een intens
gebed voor de wereld. Ik had net iets
op het nieuws gezien dat me erg had
geraakt en ik bad tot Moeder Maria. Ik
vroeg hoe ik zou kunnen helpen de
wereld een betere plek te maken. En
hoe ik, als één mens in ons collectief,
zou kunnen bijdragen om het lijden van
zovelen te verlichten. Plotseling hoorde
ik een zachte vrouwelijke stem: i

het niet ueor je dsen zei deze stem.
maar i ban je wel laton, 5ion

Met deze woorden begon een mooie,
opwindende en transformerende reis.
Een reis waar ik je voor wil uithodigen,
door mijn muziek en mijn verhaal met

je te delen.




Rond mijn vijftiende jaar begon ik met het schrijven van
muziek. Na jaren van optreden in binnen- en buitenland
ambieerde ik een andere carriére als voedingsdeskundige.
Maar tijdens een periode van spirituele ontwaking begon
er opnieuw muziek door me heen te stromen. Deze liedjes
gaan vooral over het grote ontwaken en over nieuwe
mogelijkheden voor onze wereld.

Meer en meer maakte ik verbinding met een spirituele realiteit
die voorbij gaat aan onze dagelijkse ervaringen. In deze
sferen ervaarde ik de harmonie en eenheid van alle wezens.
En terwijl ik me steeds opnieuw verbind met deze realiteit,
ervaar ik de aanwezigheid van vele liefdevolle gidsen die de
mensheid steunen in wat ik 'Het Grote Ontwaken’ noem. Ze
dragen bij aan de creatie van mijn liedjes. Soms indirect in
de vorm van inspiratie, of heel direct met een lied dat hun
boodschap draagt. Het zijn boodschappen van hoop, van
liefde en van eenheid. Om ons te herinneren aan wie we
werkelijk zijn.
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Alhoewel mijn muziek zich tekent door eenvoud, draagt het

ook een grote belofte. Ik voel de energie van de boodschap
wanneer een nieuw lied door me heen komt en ik voel
me heel dankbaar dat ik in de gelegenheid ben om mijn
muziek met je te delen. In vijf jaar tijd heb ik deze liedjes
ontvangen, opgenomen en gepolijst. Ze zijn deel van mijn
eigen ontwakingsproces. En met iedere grote stap in mijn
eigen proces ontving of schreef ik een nieuw lied over hoe
wij, als mensheid, de diepste delen in onszelf kunnen helen
en het broeder- en zusterschap van de mensheid kunnen
herstellen. |k heb veel geduld moeten opbrengen om deze
muziek al die tijd voor mezelf te houden. En nu is het moment
daar om het met je te delen.
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Van Den Brink, wiens werk onder meer producties
omvat met artiesten als Gerry Beckley (Amerika), David
Paton (Pilot, Alan Parsons Project, Kate Bush, Elton
John), Blondie Chaplin (Beach Boys, Rolling Stones),
Probyn Gregory (Brian Wilson Band), The Monkees
en Paul Jones (Manfred Mann). Hij creéerde ook
remixes voor Yoko Ono Plastic Ono Band, Mason, o.a.
en engineerde tracks met Jan Akkerman en Herman
Brood met Dick Dale, Nina Hagen, Hans Dulfer &
Candy Dulfer.




Wanneer mijn verhaal en mijn muziek je aanspreekt, zou ik graag bijdragen aan je magazine,
online- of offline event, podcast, vlog/blog, YouTube kanaal of radio programma.

mariam@mariamagency.com or www.mariamagency.com.
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